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Wat echt leven is (6)
door Arie van der Stoep

Echt leven is: dagelijks eruit leven, dat al je zonden vergeven zijn. Kan dat ? Ja, en zo’n leven is

een weldaad! Het is het voortdurende besef, dat er niets meer in de weg staat tussen God en

jezelf. Dat Hij niet meer denkt aan wat je ooit verkeerd hebt gedaan. Dat dit voor Hem niet meer

bestaat! Dat je vrij bent!

Zo’n leven is geen fictie, maar werkelijkheid. En het is mogelijk geworden door Jezus. Hij heeft de weg

ervoor vrijgemaakt. Hij gaf zijn lichaam ervoor aan een kruis. Petrus zegt over Hem: ... die zelf onze

zonden in zijn lichaam op het hout (= het kruis - AvdS) gebracht heeft. (1) Een vraag: Waar zijn je zonden

dus nu? Juist... weg, op het kruis!

Niet hoogmoedig

Als bevestiging profeteert Jesaja: ...de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijn

striemen is ons genezing geworden (onder andere van onze zonden - AvdS). (2) Die straf was op Hem.

Hij heeft die al gedragen. Die behoeven wij dus niet meer te ondergaan. Voor ons is er vergeving,

vandaag, om zijn striemen, zijn lijden.

Daarom kan Paulus zeggen: ... in Hem (= Jezus - AvdS) hebben wij .... de vergeving van de

overtredingen... (3) Het is dus niet hoogmoedig om te denken: ‘God heeft mij mijn zonden vergeven.’

Integendeel, dat is geloof! Daarom zegt Paulus erbij: ‘... in Hem hebben wij die vergeving.’ Alleen door

op Hem te vertrouwen, is die je deel geworden.

Zichtbaar

En die vergeving geldt voor al je zonden. (4) Daarvan moeten we niets buiten willen sluiten. Al onze

zonden zijn al onze zonden. Laten we daarom al onze zonden belijden (= erkennen en uitspreken).

Voor God bestaan ze vanaf dat moment niet meer. We ontvangen dan direct de vergeving die er al was

en die Hij al voor ons had bestemd. (5) 

Die er al was? Ja, Gods vergeving was er al, voordat je geboren werd! Dat werd zichtbaar toen Jezus

stierf. Op dat moment scheurde namelijk het voorhangsel in de tempel - een heel zwaar gordijn dat de

toegang belemmerde naar de plaats waar God woonde - van boven naar beneden in tweeën. Daardoor

werd tot grote schrik van de priesters de ‘ark’ met het ‘verzoendeksel’ of de ‘genadetroon’ zichtbaar. (6)

Gods teken

Dat was Gods teken: de weg naar zijn troon was weer open. Voor het eerst sinds het paradijs! De

belemmering, de zonde, was teniet gedaan, vergeven. Niets staat meer in de weg om naar Hem toe te

gaan. Voortaan mogen we leven uit zijn vergeving. Dat is pas echt leven!

Uit de Bijbel:

(1) 1 Petrus 2:24.

(Jezus) die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, ...



(2) Jesaja 53:5.

... om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf, die ons de

vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

(3) Efeziërs 1:7.

En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom

van zijn genade.

(4) Micha 7:19.

Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden (= teniet doen - AvdS).

Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten van de zee.

(5)  1 Johannes 1:9.

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te

reinigen van alle ongerechtigheid.

(6) Matteüs 27:51.

En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en

de rotsen scheurden.
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